
 

Liefde. 

 

 

Zolang 

er aarde is 

zon 

aan de hemel 

 

licht 

en de adem 

van alle 

tijden, 

 

zolang 

 

 

de mens 

die raakt 

aan 

wat verdergaat 

 

aanraakt 

waar handen 

neerstrijken 

in de dicht 

bevolkte huid 

 

van dit land 

der liefde 

 

dit uit de hand 

gelopen 

 

spel 

 

der minnen 

en beminde 

 

die niet 

wijken 

willen 
 

winnen. 


